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Agenda 

• 26 en 27 september zijn de kinderen 
vrij 

• Begin oktober start de 
kinderboekenweek 

 

Even voorstellen: Juf Leonie gr. 3B 

Ik ben juf Leonie. Ik woon onder de rook 
van Rotterdam in  het dorpje Poortugaal. 

Ik woon daar samen met mijn vriend en 
we hebben 2 rode katten. Ik kijk graag 
films en ik hou van spelletjes. 

Ik sta sinds 1994 voor de klas dus al 30 
jaar. Door de jaren heen heb ik ben de 
kleuters lesgegeven en in groep 3 en 4. 
Ook hier en daar in hogere groepen. 

Ik heb vooral in Rotterdam-zuid op 
scholen gewerkt en Rhoon.  Ik heb dit jaar 
de kinderen van groep 3 en we gaan er een 
superjaar van maken ! 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Inmiddels zijn we alweer 3 weken van start 
in het nieuwe schooljaar.  

De kinderen raken steeds vertrouwder  met 
hun nieuwe juf of meester. Ook hebben de 
meesten van jullie al een startgesprek 
gehad. 

U heeft vast al kunnen zien dat er een 
verbouwing heeft plaatsgevonden. 

Ook zijn wij de LTU lessen anders gaan 
organiseren, waar we tot nu toe erg 
tevreden over zijn! 

In deze nieuwsbrief stellen wij onze nieuwe 
collega’s aan u voor. 

Kortom, een frisse en fijne start! 

Groeten,  

Mede namens het hele team, 
Bo Hengeveld en Charlotte Gret 
directie Elisabethschool  

 

Nieuwe logo en website 
Trots onthulden wij aan het begin van het 
schooljaar ons nieuwe schoollogo.  U 
heeft de nieuwe schoolgids ontvangen, 
waarin u de verdere huisstijl terug kunt 
zien. 

Ook is onze website vernieuwd, neem snel 
een kijkje! 

https://kbselisabeth.nl/ 

 

Nieuwe leerlingen 
Wij hebben weer veel nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen bij ons op school.  
Ook zullen er deze maand een aantal  
nieuwe leerlingen instromen. Welkom op 
de Elisabethschool, wij wensen jullie heel 
veel plezier!  

Xio, Elyesa, Ishwar, Akay, Reyansh 

 
 
 

https://kbselisabeth.nl/
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Even voorstellen: Meester Arie gr. 6A 

Beste ouders, 

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Arie 
Hoffman. Misschien heeft u mij al gezien bij het 
ophalen en wegbrengen van uw kind(eren). Ik 
werk sinds 1990 in het basisonderwijs in 
Rotterdam. Dat doe ik met heel veel plezier en 
passie. Vóór de Elisabethschool heb ik altijd in 
Rotterdam-Noord voor de klas gestaan. Nu wil 
ik graag op ‘Zuid’ werken en de Elisabethschool 
lijkt me een geweldige school met hart voor de 
kinderen. Ik sta 5 dagen voor groep 6A. 
Wanneer u mij op schoolplein ziet staan, 
wanneer ik de kinderen na schooltijd naar 
buiten breng, maak gerust een praatje met mij. 

Hartelijke groeten, Arie Hoffman 

 

 Even voorstellen: Juf Brenda IB’er 

Beste ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Brenda van Leeuwen en ik 
wil me graag aan u voorstellen als de 
nieuwe intern begeleider van de groepen 
1-2c, 1-2d, 3b, 5a en 5b. Ik ben heel blij 
om deel uit te mogen maken van het team 
van de Elisabethschool. Ik kijk ernaar uit 
om samen te werken met u en het team 
om ervoor te zorgen dat uw kind een fijne 
en leerzame tijd heeft op school. 

Als intern begeleider ben ik er om 
leerkrachten te ondersteunen bij het 
bieden van goed onderwijs, en om samen 
met u en anderen te kijken hoe we uw 
kind het beste kunnen helpen in zijn of 
haar ontwikkeling. Ieder kind is uniek en 
verdient de juiste begeleiding, en daar wil 
ik graag aan bijdragen. 

Ik geloof dat een goede samenwerking 
tussen school en ouders ontzettend 
belangrijk is. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat uw kind zich prettig voelt op 
school en het beste uit zichzelf kan halen.  

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag 
en vrijdag. Ik zal ’s ochtends regelmatig bij 
de deur staan, zodat we even kunnen 
kennismaken.  

Ik kijk er naar uit om u en uw kind(eren) 
beter te leren kennen!  Groeten,  
Brenda van Leeuwen 
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Even voorstellen: Juf Mireille 
Hallo! Mijn naam is Mireille Madnoersan. Ik 
ben 45 jaar oud, getrouwd met Marijn en 
samen hebben wij een dochter van 16 jaar en 
een zoon van 14 jaar. Ik ben ruim 21 jaar 
werkzaam in het onderwijs en heb voor de 
combinatiegroepen 3, 4 en 5 gestaan. Voor de 
zomervakantie nam ik afscheid op basisschool 
De Kleine Prins. Dit schooljaar ben ik een 
nieuwe uitdaging aangegaan op de 
Elisabethschool waar ik op donderdag en 
vrijdag in verschillende groepen aanwezig zal 
zijn om de leerkrachten te ondersteunen en/of 
leerlingen in groepjes te begeleiden. Naast 
leerkracht ben ik ook parttime masseur. Ik heb 
een eigen praktijk aan huis, maar kom ook met 
mijn ergonomische stoel bij bedrijven of op 
evenementen om stoelmassages te geven. In 
mijn vrije tijd ben ik het liefst bij mijn gezin, 
geniet ik heel graag van het gezelschap van 
familie en vrienden en vind ik het leuk om 
samen te koken (en te eten ). En als het past 
probeer ik een paar keer per jaar 
vrijwilligerswerk te doen bij Stichting Jarige Job. 
Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen 
van de Elisabethschool een fijn en gezellig 
schooljaar van te maken!  

 

 

 

Even voorstellen: Juf Janneke gr 4 
Hallo, ik ben juf Janneke en ik ben 39 jaar oud 
en heb een zoontje van 5 jaar. Samen met 
mijn gezin woon ik hier in Rotterdam Zuid. Na 
een aantal jaar als docent in het mbo te 
hebben gewerkt, ben ik vorig jaar overgestapt 
naar het basisonderwijs. Dit schooljaar start 
ik aan mijn laatste jaar op de pabo. Op 
maandag sta ik samen met juf Marom voor de 
klas en donderdag en vrijdag in 
samenwerking met juf Sandra. 
Ik kijk erg uit naar het aankomende 
schooljaar!  

 

Even voorstellen: Meester Jean-Ric 
Mijn naam is Jean-ric Geerlings, ik assisteer 
vanaf dit jaar op de Elisabethschool in de 
groepen 7&8, daarnaast doe ik de Pabo. Een 
leuke toevalligheid is dat ik zelf oud-leerling 
ben van de Elisabethschool en vele leuke 
herinneringen heb hieraan. Ik hoop op een 
fijne samenwerking met de kinderen, 
collega's en natuurlijk u als ouder.  

 

Elementen die je kan pakken: 
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Even voorstellen: Juf Astrid gr. 7 
Hoi allemaal, 

Hierbij wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Astrid Elsner en 
ik sta inmiddels al 22 jaar voor de klas. 

Het komende schooljaar ben ik de nieuwe 
juf van groep 7. Ik heb veel zin om jullie te 
leren kennen. Mijn hobby’s zijn slapen, 
kletsen, lachen en natuurlijk Feyenoord. 

Daarnaast heb ik twee lieve maar 
ondeugende katten en een gezellige 
vriend. 

 Toestemming foto’s 
Aankomende maandag ontvangen alle 
leerlingen een nieuw 
toestemmingsformulier voor het gebruik 
van foto’s. We willen u vragen dit in te 
vullen en in te leveren bij de leerkracht 
van uw zoon/ dochter.  

Fietsen en kinderwagens 
Zoals u wellicht heeft gemerkt is de inloop 
(start van de school) altijd erg druk. Graag 
herhalen we dan ook het volgende: 

Wegens veiligheidsredenen (brandweer) is het 
niet toegestaan om met kinderwagens/ 
stepjes de Elisabethschool te betreden. U kunt 
uw kinderwagen parkeren naast de 
hoofdingang, dit om een betere doorstroom 
van leerlingen en ouders/verzorgers te regelen. 

Voor het parkeren van fietsen/ stepjes is er aan 
de linkerkant van het gebouw gelegenheid om 
deze in de fietsenrekken te plaatsen. De 
Elisabethschool is niet verantwoordelijk voor 
schade/vermissing van fietsen/stepjes.  

Ditzelfde geldt voor (elektronische) materialen 
die door leerlingen van huis worden 
meegenomen. Ons advies is dan ook dit zoveel 
mogelijk thuis te laten. 

  

Judopakken 
Afgelopen 2 weken hebben wij een aantal 
ruilmomenten voor de judopakken 
georganiseerd.  Er zijn niet veel mensen 
die gebruik gemaakt hebben van deze 
momenten. Wanneer het judo pak van uw 
zoon of dochter te klein is, kunt u contact 
op nemen met meester Rob.  

Wij willen de kinderen uit de klassen 4, 6b, 
7 & 8 vragen om de judopakken weer in te 
leveren. Wij zullen zodra deze klassen 
weer judo krijgen zullen we de kinderen 
weer van een judo pak voorzien.  


